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Nieuwjaarswens van Nicole van Olderen

Lieve en beste lezers,
De onregelmatige nieuwsbrief was al een tijdje in stilte maar hier ben ik dan,
uiteindelijk op de laatste dag van dit ook voor mij zéér bewogen jaar.
De bewegingen die het jaar mij heeft laten ervaren zijn van vele uitersten en van
vele diepte en hoogtepunten.

En na het schrijven, knippen en plakken was het internet hier overvol en ben ik op
Nieuwjaarsdag opnieuw begonnen met het opmaken van de nieuwsbrief.
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Eeuwig in beweging, geen begin en geen einde! 

Stil, zit ik hier in mijn boshuisje het jaar af te sluiten, met mijzelf achter de pc in
gesprek met jullie. Muziekje op de achtergrond, overal kaarsjes aan en soms een
blokje op de houtkachel. Buiten knallen ze met groot geschut alsof het altijd zo
geweest is. De donkerte kruipt langzaam door de bomen heen en omsluit de takken
met steeds dieper wordende kleuren lichtblauw. De natuur laat zo goed zien dat we
nu diep naar binnen mogen gaan en dat de energie zich dan verspreid tot in de
diepste vezels en wortels van de natuur om tot slaap te gaan en wakker te worden
als de lente er weer is! Hoe mooi zou dat zijn als we het ritme van de natuur aan
konden houden.

Een vrouwelijke sierlijke boom 

Helaas zijn we in een maatschappij waarin we steeds verder op afstand van de ware
natuur van de Aarde komen te staan. We bewegen steeds meer in een digitaal
tijdperk waarbij we onnadenkend ons leven over laten nemen door apps en software
en passwords.
Onder het mom “ik heb toch niets te verbergen?”
Ja dat is een dooddoener hoor, denk ff na!
Als we gezichtsherkenning krijgen en een digitaal paspoort!
Dan is de vrijheid die we nu nog hebben echt ver te zoeken hoor. Dan duurt het
geen jaren meer of je staat bij de tank en er komt een melding helaas je hebt deze
maand al 40 liter benzine gekregen, ga nu maar fietsen!
En dat is dan “vrijheid” en “ik heb niets te verbergen”.
Nee, je geeft je eigen macht uit handen aan iets of iemand die elke vier jaar van
koers wisselen en echt alleen maar aan zichzelf en de “grote agenda 2030” denken.
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Kijk maar op deze link op de website van samenwerkennederland, daar staan
diverse artikelen over de machten en krachten die wereldwijd “eigenlijk” aan de
touwtjes trekken. Maar goed, dat gezegd hebbende en je leest dit nog, welkom.

De Unicorn, hij steunt mij al vele jaren bij het computerwerk. 

Het jaar 2025 zal zich echt wel van vele kanten laten zien en je trachten van je
koers af te lokken. Oh, je hebt geen koers? Nou dan is het toch nog steeds
uitdagend hoor, want anderen om je heen hebben ook hun plannen en “lessen te
leren”. Dus soms ben je dan toch het bokje, maar dan voor een ander.

Open je hart en STRAAL!

Buiten wordt het steeds donkerder en er staat een klein windje. De takken
schemeren nog eventjes de komende avond in, terwijl ik dit schrijf is het 17:14 uur
op 31 december 2024.
Ik steek nog een blokje aan en zie dat de donkerte over de dag is gevallen, en een
niet zo verre buur steekt 1x per uur iets moois af met kleurtjes, toch nog een kleine
groet! Waarvoor dank.
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De houtkachel brandt heerlijk.
P.s. de kerstmannen stonden alleen voor de foto op de kachel.

Wat ga ik zo doen? Ik ga het podcast interview van Angel Light Heart met Manuela
van der Knaap luisteren. Dat gaat over de spirituele innerlijke en wereldse
processen in 2025. Er zijn in 2025 grotere transities van bewustzijn. Ook hoor je
meer over hoe we de duale Matrix uit bewegen naar het WATERMANTIJDPERK.

En daarna Kaypacha op de geluidsbox luisteren en misschien wel twee keer, die man
kan zo inspirerend vertellen over de astrologie en de invloeden op de mensen, daar
word ik weer rustig van en begrijp dat er niet zoveel aan te doen valt. Behalve je
licht te laten schijnen!!!

Fantastisch samen met Kaypacha op de foto

OVERDENKING VOOR 2025 

Ja in deze tijd komt alles wat het licht nog niet kan verdragen naar de oppervlakte.
Je zou kunnen schrijven dat wij als lichtschijners het voorbeeld mogen zijn. Echter
dat betekent ook dat we confrontaties met “anderen” niet meer uit de weg kunnen
gaan. Het antwoord is altijd: Licht – Liefde en Wijsheid, met Dankbaarheid en
Compassie. En telkens in andere samenstelling om een ieder die op je pad komt als
uniek mens te ontvangen in je hart. En dan voelen wat het je komt brengen, of
laten zien, of steunen.
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Licht – Liefde en Wijsheid, met Dankbaarheid en Compassie.

En de situaties die de wereld om ons heen beïnvloeden die machten en krachten,
die achter de schermen aan de touwtjes trekken OOK die hebben altijd Licht –
Liefde en Wijsheid, met Dankbaarheid en Compassie nodig.

En WIJ, ja ook wij ontvangen altijd Licht – Liefde en Wijsheid, met Dankbaarheid en
Compassie in de samenstelling die voor ons op dat moment de juiste is.

DUS… sta ervoor open om GOED te gronden luister mijn audio oefeningen zie deze
link naar Spotify
Verbind je met de aarde waar jouw voeten ook op lopen! Adem diep door als je
buiten in de natuur of op het strand bent, of hoog in de bergen of diep in de bossen.
Onze longen hebben behoefte aan “frisse lucht” en zuurstof zorgt voor goede
doorbloeding van je lijf en je spieren. En dat is weer fijn om goed in je lijf aanwezig
te zijn.
Tenslotte ben je hier op aarde gekomen om als mens in een lichaam ervaringen op
te gaan doen. Met je ziel als achterliggende encyclopedie van het leven altijd binnen
hartbereik.

Hoe moeilijk het leven soms ook kan zijn, vol pijn, verdriet, onmacht, zorgen,
problemen, woede, depressie en donkerte……. JE BENT HET LICHT ZELF!!
Stuur een vonkje van je gedachtenkracht naar je lichtje en met deze energie gaat
ook jouw vonkje weer sterker schijnen.

Laten we schijnen en stralen om anderen tot steun te zijn.
Samen is niet alleen.

Een sprankelend en vreugdevol en inzichtelijk 2025 toegewenst.
Liefdevolle stralende groet van Nicole

N. J. M. H. van Olderen
M: 06-41041509

mail: nickysplace@gmail.com
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www.iedereeniskind.nl
www.nicolevanolderen.nl

www.nickysplace.nl
www.samenwerkennederland.nl
www.fantasyislandmassage.nl

Uitschrijven / Gegevens wijzigen
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